
 
 

 

Orde van de dienst 

 

Ter gelegenheid van de verbintenis en intrede van 

 

Carla Cornelia Annigje Melgers 
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Zondag 4 februari 2024 

5e na Epifanie, 15.00 uur,  

Ontmoetingskerk, Waddinxveen 

 

 



Voorgangers   Ds. R. de Reuver 

 Ds. C.C.A. Melgers 

Organist    Dhr. Anton Lok 

Ensemble Vocaal o.l.v. Nelleke van den Berge 

Schriftlezing  Ds. Harald Overeem 

Dienst v/d. gebeden Pastor Marina Sonneveld 

 

 

Woord van welkom door ouderling van dienst 

Introïtuslied Psalm 146: 1 en 3

 
 

 

3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 

heil die God ter hulpe riep. 

Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 

God is trouw aan wat Hij schiep. 

Wat in hemel, zee of aard 

woont, is in zijn hand bewaard. 

 

  



Bemoediging en groet  

 

Ensemble Vocaal lied 220: 1  

1.Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 

een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, 

ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond, 

zoekt naar het licht en opstaat om te leven, 

zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht, 

zo taalt ons lied naar U, o God van vrede. 

 

Gebed 

 

Presentatie 

De vraag wordt gericht tot de vertegenwoordiger van de kerkenraad 

 

Voorganger: 

Carla Cornelia Annigje Melgers, op 27 november 1994 bevestigd als dienaar 

des Woords te Capelle aan den IJssel, staat nu gereed om aan uw gemeente 

te worden verbonden. 

Ik vraag u, ouderling van dienst, dhr. Wout Neutel, 

zijn er wettige bezwaren bij de kerkenraad ingebracht, 

die deze bevestiging zouden verhinderen? 

 

Antwoord: 

Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht. 

 

Voorganger: 

Wilt u aangeven waarom het ds. Melgers is op wie u als gemeente een 

beroep hebt uitgebracht 

 

Voorganger: 

Zo mogen wij haar dan verbinden aan deze gemeente. 

 

Gemeente: 

Wij danken de Heer onze God! 

 

 

 

 

 



Samenzang lied 333 (3x) 

 

  

OPDRACHT 

Wij zijn de eersten niet  

die in geloof de weg van de belofte proberen te gaan,  

want vele getuigen gingen ons al voor.  

Tussen hoop en vrees gingen ook zij  

op weg naar het land van belofte,  

naar een leven en samenleven 

in recht en gerechtigheid, 

in waarheid en vrede,  

op Gods aarde onder zijn hemel.  

Nooit heeft het aan mensen ontbroken  

die al gaande de richting wezen: 

de aartsvaders en -moeders in Israël, 

Mozes en Elia, Debora en Hulda, 

zangers, zieners, priesters, profeten, 

allen gingen zij ons voor op die weg. 

Schuldeloos zijn zij niet gebleven, 

maar de God van hemel en aarde 

bleef hen roepen, – en zij gingen. 

Toen de tijd vervuld was, zond Israëls God 

zijn geliefde op de weg ook ons tegemoet. 

Hij heeft de zijnen liefgehad tot in de dood, 

zo heeft Hij de weg tot het leven gebaand 

en Hij roept ons om Hem daarop te volgen. 



Apostelen, evangelisten, herders en leraars, Ef. 4:11 

zij hebben getuigd dat Jezus de weg is, 

de waarheid ook, het leven zelf, Joh. 14:6 

in vreugde, eenvoud en barmhartigheid. 

Om die weg al zoekend te vinden, 

willen wij volgelingen van Christus zijn, 

volharden in het onderwijs der apostelen, Hnd. 2:42 

in de gemeenschap der heiligen, 

in het delen van brood en beker 

en in het gezamenlijke gebed. 

Daarin gaan u de dienaren voor, 

om u te bemoedigen en terecht te wijzen, 

om de getuigen voor u te doen spreken 

en de tegensprekers de mond te stoppen, 

om samen met u de lofzang te zingen, 

om met u om ontferming te roepen 

en om u de heilstekenen te doen zien. 

Samen op weg naar het rijk van de vrede, 

waar de gerechtigheid zal wonen 

en God zal zijn: alles in allen. 1 Kor. 15:28 

 

voorganger  

En u Carla Cornelia Annigje Melgers die nu gereed staat uw ambtswerk op 

deze plaats te aanvaarden: 

herinner u altijd met dankbaarheid,  

dat het geliefde mensen van God zijn  

die u worden toevertrouwd. 

Het is zijn kerk.  

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, 

voed uzelf met het Woord van God, 

volhard in het gebed 

en vertrouw op de kracht van de heilige Geest. 

 

GELOFTE  

De beroepen dienaar treedt naar voren 

voorganger  

Eenmaal bent u in het ambt van dienaar des Woords bevestigd. 



Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige Schrift aanvaardt als de bron van 

de prediking en als enige regel van het geloof  

en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd 

geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen en 

uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.  

 

Nu u uw ambtsbediening in de Protestantse wijkgemeente ’t Spectrum te 

Waddinxveen zult voortzetten, vraag ik u daarom: 

 

Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze 

dienst bent geroepen?  

 

beroepen dienaar  
Ja, dat geloof ik. 

voorganger  

En belooft u uw ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen met 

liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw wegbrengt?  

beroepen dienaar  
Ja, dat beloof ik. 
Daartoe helpe mij God. 

 

Samenzang 672: 1: Ensemble Vocaal, 3, 6: allen 

1.Kom laat ons deze dag  

met heilig vuur bezingen  

en met vernieuwde vreugd,  

want God deed grote dingen.  

Eens gaf de heilige Geest  

aan velen heldenmoed.  

Bid dat Hij ons vandaag  

verlicht met Pinkstergloed.  

 



 

 
  

6.Vul aan wat ons ontbreekt,  

want stukwerk is ons pogen.  

En wat ons afleidt van  

de vrede uit den hoge,  

laat dat, verheven licht,  

in vuur en wind vergaan.  

Houd Gij ons staande door  

het wonder van Gods naam.  

  

voorganger 

Gemeente, Laat ons bidden 

in gemeenschap met heel de Kerk 

in hemel en op aarde, 

dat Hij zijn genade geeft aan Carla 

die Hij geroepen heeft als dienaar des Woords. 

 

Stil gebed 



Samenzang Lied 695: 1, 2: Ensemble Vocaal, 3, 4, 5: allen 

1. Heer, raak mij aan met uw adem,  

reik mij uw stralend licht,  

wijs mij nieuwe wegen,  

geef op uw waarheid zicht.  

  

2. Raak met uw adem mijn onrust  

tot ik de rust hervind.  

Al mijn wonden heelt Gij:  

Gij ziet in mij uw kind.  

  

  

4. Kom en doorstraal mijn dagen,  

Geest van God uitgegaan,  

die mijn ogen opent  

voor wie nu naast mij staan.  

  

5. Heer, raak ons aan met uw adem,  

geef ons een vergezicht!  

Draag ons op uw vleugels,  

zegen ons met uw licht!  

 

VERBINTENIS EN ZEGEN 

voorganger  

God, onze hemelse Vader, 

die u naar deze plaats heeft geroepen, 

verbinde u aan deze gemeente 

en geve u de genade, 

dat u daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. 



Samenzang lied 363 

  

 

AANVAARDING EN VERWELKOMING  

voorganger  

Gemeente, dit is uw predikant. 

Wilt u ds. Carla Melgers als herder en leraar in uw midden ontvangen en haar 

hooghouden in haar ambt? 

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte 

 

Loflied 868: 2 

 



Thomas Merton, “My lord God” door Harm-Jan Langelaar 

My Lord God, 

I have no idea where I am going. 

I do not see the road ahead of me. 

I cannot know for certain where it will end. 

nor do I really know myself, 

and the fact that I think I am following your will 

does not mean that I am actually doing so. 

But I believe that the desire to please you 

does in fact please you. 

And I hope I have that desire in all that I am doing. 

I hope that I will never do anything apart from that desire. 

And I know that if I do this you will lead me by the right road, 

though I may know nothing about it. 

Therefore will I trust you always though 

I may seem to be lost and in the shadow of death. 

I will not fear, for you are ever with me, 

and you will never leave me to face my perils alone. 

Ik weet niet waar ik heen ga. 

Ik ken de weg niet die voor me ligt. 

Ik kan niet met zekerheid zeggen 

waar hij zal eindigen. 

Ook ken ik mezelf niet echt, 

en als ik denk dat ik Uw wil volg, 

dan betekent dit nog niet 

dat ik dat ook werkelijk doe. 

Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen 

U in feite ook behaagt. 

En ik hoop in dat verlangen te leven 

bij alles wat ik doe. 

Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen. 

Als ik dit doe dan weet ik 

dat U mij zult leiden langs het rechte pad, 

hoewel ik er misschien niets van begrijp. 

Daarom zal ik altijd op U vertrouwen, 

ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood. 



Ik zal niet bang zijn 

want U bent steeds bij mij, 

en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten 

om mijn gevaren alleen te doorstaan. 

Thomas MERTON 

Overdenkingen in eenzaamheid p.81 (vertaling uit Thoughts in Solitude) 

VREDEGROET  

De nieuw-verbonden dienaar neemt de leiding  

van de dienst over  

vg:   De vrede van de Heer zij altijd met u.  

gem:  En met uw geest 

  

Gesprek met de kinderen 

Samenzang lied 420 

 
 

Inleiding schriftlezingen 

 

Schriftlezing Jesaja 50: 4 en 5 (NBG-vertaling) ds. Harald Overeem 

De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de 

moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, 

opdat ik hore zoals leerlingen doen. 

De Here Here heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, 

ik ben niet teruggedeinsd. 



Schriftlezing Johannes 20: 19-23 (Naardense Bijbelvertaling)  ds. Harald 

Overeem 

Als het dan laat is op die dag, de eerste na de sabbat, en de deuren gesloten 

zijn daar waar de leerlingen zijn -uit vrees voor de Judeeërs- komt Jezus 

binnen en gaat in het midden staan; hij zegt tot hen: vrede voor u! Als hij dat 

zegt toont hij aan hen zijn handen en zijn zijde. Vol vreugde zijn dan de 

leerlingen bij het zien van de Heer. Dan zegt Jezus weer tot hen: vrede voor 

u!- zoals de Vader mij heeft uitgezonden zo stuur ook ik u uit! Als hij dat 

gezegd heeft blaast hij hen toe en zegt hij tot hen: neemt in u op aanblazing 

van de Heilige; wier zonden ge vergeeft, hun zijn ze vergeven; wie ge ze laat 

houden, die houden ze! 

Samenzang ‘’Wees de grond onder mijn voeten’’ (melodie Psalm 146) 

Wees de grond onder mijn voeten 

wees het dak boven mijn hoofd 

wijs mij richting op de route 

naar de toekomst ons beloofd 

Wees de bron waaruit ik put 

Liefde, vrede en geluk. 

 

Wees de stem in onze stilte 

en het oor dat ons verstaat 

wees de warmte als de kilte 

onze liefde sterven laat; 

En geef steeds betekenis 

aan de vraag wat leven is. 

 

Wees de ziel van mijn gedachten, 

wees de drijfveer van mijn hand. 

Breng het Rijk dat wij verwachten 

mede door ons doen tot stand 

Inspireer ons dag aan dag 

met uw Geest en geef ons kracht. 

 

Wees de zekerheid als twijfel 

ons verlamt tot op het bot. 

Laat in ons het inzicht rijpen 



van wat mensen noemen ‘God’, 

en zaai twijfel in mijn geest 

als ik u te zeker weet. 

 

Verkondiging 

Lied 1002: Ensemble vocaal; refrein vanaf vers 2: allen)

 

 



 

Refrein 

Refrein 

 

Refrein 

 

 



 

Dienst van de gebeden door pastor Marina Sonneveld 

 

Inzameling van de gaven  

de opbrengst is bestemd voor IWVW (Interkerkelijke Werkgroep 

Vluchtelingenwerk Waddinxveen) 

 

Slotlied “Dat je de weg mag gaan” 2x (1: Ensemble Vocaal, 2: allen)  

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 

dat je opstaat wanneer je valt, 

dat je mens mag worden in Gods ogen 

en die van anderen. 

Weet dat de aarde je draagt, 

dat je gaat in het licht 

en de wind je omgeeft. 

Dat je de vruchten van je leven proeft 

en gaat in vrede. 

 

Uitzending en zegen 

 


